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VOORPAGINA 

We genieten nog wat na van ons fantastisch Willy Wonka kamp in 
Bree.  

 

VOORWOORDJE 

Beste ouders en leden,  

Bedankt allen om massaal aanwezig te zijn op ons frietjesfeest, 
ondanks het slechte weer hebben we er toch een geslaagd weekend 
van gemaakt. Deze maand is ons nieuw Chirojaar gestart, wat 
betekent dat er ook al heel wat activiteiten op de planning staan!  

Vergeet je kind ook zeker niet in te schrijven voor het nieuwe 
Chirojaar, dit kan via inschrijven.chirosleidinge.be .  

Je kan ons volgen op onze facebookpagina ‘Chiro Sleidinge’, ons 
instagramaccount ‘chiro_sleidinge’ en de website 
‘www.chirosleidinge.be’. 

In dit eerste Lovendonkske stellen wij de nieuwe leiding van dit jaar 
voor, maar ook de verdelingen van de leiding voor de afdelingen. 
Lees ook zeker de info over het uniform en het nieuwe jaarthema.  

We wensen iedereen een geweldig 
Chirojaar toe!  

Groetjes, de nieuwe leidingsploeg 
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CAMILLE VAN AUTREEVE 

Joehoee liefste Chirovrienden!!!  

Ik ben Camille en geef dit jaar leiding   
aan de SPEELCLUB !! Samen met   
Seppe en Jolan, JOEPIE!!! Ik heb er   
alvast superveel zin in! 

 

Ik zal mezelf kort even voorstellen aan de 
hand van een Bingo ☺    

 

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ik!!  

Groetjes Camilleeee 



10 

 

CÉLINE PATTIJN  

Heyhey Chirovriendjes,  

Ik ben Céline en ik zal in mijn eerste 
jaar leiding geven aan de RIBBELS!!! 
Samen met Annemijn, Lars en Romanie 
gaan we er een mega tof jaar van 
maken!  

 

Om mij nog wat beter te leren kennen 
heb ik een aantal weetjes over mezelf.  

Wist-je-dat: 

- Ik dit jaar 18 jaar werd op 19 september?  

- Mijn lievelingsdier een walrus is? 

- Mijn lievelingseten op kamp balletjes in de tomatensaus is? 

- Ik sinds de Rakwi (Kwiks) in de Chiro zit?  

- Ik afgestudeerd ben van Sint-Franciscus Evergem, daar heb ik 

Latijn moderne talen gestudeerd?  

- Ik dit jaar Ergotherapie ga studeren?  
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- Ik een super schattig hondje heb? Hij 

heet Tommy ☺ → Kijk eens naar zijn 

schattig kopje! 

 

 

 

 

- Mijn favoriete moment op kamp het kampvuur is?  

- Ik Kazou moni ben bij Kazou Meetjesland?  

- Ik werk bij Frituur Frieterie op Lievegem? Kom zeker eens 

langs voor de beste frietjes!!  

 

Ik hoop dat jullie ook al superveel zin 
hebben in het nieuwe Chirojaar! 
Hopelijk zie ik jullie allemaal op de 
eerste Chirozondag!   

Groetjes Céline xxx 
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EMILE RIJCKAERT 

Jow gasten! 
 
Mijn naam is Emile en ik zal dit jaar 
leiding geven aan de Rakwi !!! Sommigen 
van jullie zullen mij misschien al wat 
kennen door de Aspidagen waarop ik 
leiding heb gegeven aan jullie.  
 
Ik heb, hopelijk net als jullie, mega veel 
zin in dit Chirojaar! We gaan er een 
topjaar van maken hé !!! 

 
Chiro is een groot deel van mijn leven. Ik ben 
al van de partij sinds het eerste jaar ribbels en 
heb sindsdien nog geen enkel kamp gemist!  
 
Ik heb op De Bijenkorf gezeten in het lager 
onderwijs en ben daarna naar Sint-Franciscus 

in Evergem gegaan voor mijn middelbaar 
onderwijs. Daar en op de Chiro heb ik de 
meeste van mijn vrienden ontmoet. Nu 
sta ik dus voor een nieuw avontuur als 
leiding! 
 
Jullie zullen mij misschien niet meer 
herkennen nadat ik AL mijn haar heb 
afgeschoren op kamp! (Ja, ik had hier 

direct heel veel spijt van       ) 

 
Meer over mij zullen jullie wel te weten 
komen op de vele super leuke Chirozondagen die er aan zitten te 
komen!  
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JOLAN GEIRNAERT 

Hallo liefste Chiroleden,  
 
Ik ben Jolan en zal dit jaar leiding 
geven aan de... SPEELCLUB!! Dit zal 
ik samen doen met mijn supertoffe 
medeleiding Seppe en Camille. Wij 
kijken er alvast alle drie naar uit om 
er samen een topjaar van te maken. 
 
Ik ben 17 jaar en net afgestudeerd 
op Sint-Franciscus Evergem. 
Volgend jaar zal ik rechten studeren 
in Gent. 
 
Jullie kennen me nu al goed, maar om mij nog beter te leren kennen 
heb ik nog enkele wist-je-datjes over mezelf. 
 
Wist je dat... 
 
-... ik al voetbal speel sinds ik 5 jaar ben. Dat is dus al 12 jaar! 
 
-... ik twee zussen heb die ook in de Chiro 
zitten. Aline (Rakwi) en Lilly (Keti) 
. 
-... frietjes mijn lievelingseten zijn. 
 
-... ik een kat heb. Haar naam is Fleur. 
 
Hopelijk hebben jullie evenveel zin als mij in het 
nieuwe Chirojaar.  
 
Tot op de eerste Chirozondag!  
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LARS WILLAERT 

Dag Chirovrienden, 
 

Ik ben Lars en dit jaar geef ik 
leiding aan de Ribbels samen 
met 3 leuke meiden: Romanie, 
Céline en Annemijn. 

Ik ben 18 jaar en mijn 
hobby’s zijn drummen en 
Chiro natuurlijk. In mijn vrije 
tijd spreek ik ook graag eens 
af met vrienden. 

 

Ik zit op school in het VTI Brugge en studeer daar podium technieken. 

Ik heb een jongere broer Elias die nu naar de Aspi’s gaat.  

Ik heb zin om er dit jaar in te vliegen en ik hoop jullie ook!!! 
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Hier heb ik nog een klein spelletje voor jullie. Probeer zoveel mogelijk 
antwoorden te raden van mij: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes Lars 
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LEAN DE COKERE  

Jowjoow, 
 
Ik ben Lean, 20 jaar en zal m’n eerste jaar 
leiding geven aan de Rakwi. Dit doe ik 
natuurlijk niet alleen, ik word vergezeld door 
mijn fantastische medeleiding Emile en Lotte. 
 
De oplettenden onder jullie hebben misschien 
al gemerkt dat ik iets ouder ben dan de 
andere leiding die hun eerste jaar doen. Dit komt omdat ik na mijn 
vele jaren als lid even een pauze heb genomen van de Chiro. 
Gelukkig heb ik vorig kamp vervangleiding mogen geven, daar 
kunnen velen van jullie me al van kennen. Nu ben ik terug beter dan 
ooit, en klaar om er een mega nice jaar van te maken.  
 
 
Nog enkele leuke weetjes over mij:  
 
Lievelingskleur: oranjegeel 
Lievelingseten: vogelnestjes van de meme 
Lievelingsliedje van de week: Legends 
Never Die - Illuszion 
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LOTTE DE BAETS 

 
Hey heyyy,  

Ik ben Lotte, ik ben 18 jaar en zal mijn 
eerste jaar leiding geven aan de Rakwi 
samen met Emile en Lean. We gaan er een 
onvergetelijk jaar van maken! 

Na 6 jaren op Sint-Franciscus Evergem te 
studeren, start ik nu aan mijn opleiding 
om leerkracht te worden in het lager 
onderwijs. Ik vind het heel spannend om 
naar een nieuwe school te gaan, maar ik heb er ook heel veel zin in! 

Zelf zit ik al 12 jaar in de Chiro en heb al 
heel veel leuke herinneringen aan mijn jaren 
als lid. Ik kan niet wachten om nieuwe 
herinneringen te maken in mijn jaren als 
leiding.  

Ik ben opgegroeid met de Chiro doordat 
mijn mama en papa zeer lang in de 
kookploeg zaten (jammer genoeg hebben ze 
nu hun laatste kamp gedaan).  

Mijn broer Jens en zus Lore hebben beiden 
ook in de Chiro gezeten en zijn nu oud-
leiding.  

 

Om mij wat beter te leren kennen, kunnen jullie deze woordzoeker 
oplossen :)  
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Lotte    Netflix  
Achttien   Vuilspel   

 Leiding    Cansonissima    
Feestbeest    Taart (jammieeee)  
Chirofan    Frietjes (lievelingseten)  
Chirorok    ABBA (grote fan)   
Vrienden    Groen (lievelingskleur) 

Dieren     Spinnen (heel bang voor        ) 
 

Hopelijk hebben jullie mij wat beter leren kennen? Ik kijk enorm uit 
naar dit jaar en ik hoop jullie ook. Tot de Chirozondagen!  

Kusjes Lotte x  
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NELL ROEGIERS  

 
HEYYY Chirovriendjes.  

Ik ben Nell en ik geef dit jaar leiding aan de 
Kadees (JOEPIEEE) samen met Mélanie en 
Romée! Ik heb er echt SUPER VEEL zin in, 
maar ik vind het stiekem ook wel een beetje 
spannend ...  

Om mij wat beter te leren kennen heb ik enkele feitjes over mezelf: 

- Ik zit nog maar 4 jaar in de Chiro!  

- Mijn lievelingseten op kamp is barbecue, JAMMIEEE                

- Ik ga dit jaar revalidatiewetenschappen en kinesitherapie studeren.   

Wowww nu kennen jullie mij al wat beter, maar nog niet goed genoeg... 
Om mij nog een beetje beter te leren kennen heb ik enkele polaroids 
gemaakt voor jullie! 
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Nu kennen jullie mij goed 
genoeg en zijn wij klaar om 
er een fantastisch jaar van 
te maken!  
 
XOXO 
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UNIFORM 

Hallo iedereen!  
 
Om het nieuwe Chirojaar goed in te zetten, mag een Chiro-uniform 
natuurlijk niet ontbreken! Gedurende het jaar krijg je meerdere kansen 
om zo’n mooi uniform aan te schaffen. Meer info vind je hieronder! 

Wanneer?  

o Elke EERSTE zondag van de maand staan wij klaar van 
17u00 tot en met 17u30! 

 
Wat verkopen we? 

Ribbels en Speelclub  

o Voor de jongsten is een paars (voor de Ribbels) of geel 
(voor de Speelclub) sjaaltje verplicht.  

Rakwi, Tito, Keti, Aspi  

o Voor de anderen is een volledig Chiro-uniform verplicht. Dit 
wil zeggen: een Chirobovenstuk (trui, hemd, t-shirt...) en een 
Chirorok of broek. 
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Ook organiseren we elk jaar een tweedehandsverkoop. Wanneer deze 
plaats zal vinden, komen jullie binnenkort te weten! Hou dus ook zeker 
de socials in de gaten.  
 
Groetjes en tot dan ☺ 

 
 

 
Céline       Camille 
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Financiële moeilijkheden 

Hallo allemaal,  

Het nieuwe Chirojaar is alweer begonnen en het wordt weer een jaar 
om niet te vergeten! De inschrijvingen zijn al volop bezig en het kan 
zijn dat het niet voor iedereen evident is om een volledig jaar te 
financieren. En daar helpen wij graag bij als leidingsploeg! 

Als u soms moeilijkheden ondervindt om bepaalde Chiroactiviteiten 
(zoals kermisactiviteit, weekend, midweek, kamp...) te financieren, 
mag u altijd contact opnemen met Pé Bruneel (groepsleiding). Hij 
zal samen met u kijken naar de beste oplossing! U kan hem bereiken 
via het e-mailadres: pe.bruneel@hotmail.be. Jullie kunnen uiteraard 
op onze discretie rekenen. Neem gerust contact op met hem en 
hopelijk kunnen we er met IEDEREEN een geweldig Chirojaar van 
maken!  

CONTACT VIA MAIL  

Wil je een leid(st)er contacteren:  
voornaam.naam@chirosleidinge.be  

Wil je een afdeling contacteren: 
afdeling@chirosleidinge.be  

Wil je onze VB of groepsleiding bereiken: 
volwassenbegeleiding@chirosleidinge.be 
groepsleiding@chirosleidinge.be 

Of vul het contactformulier in op onze website!   
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TROOPER 

Weet je al dat je Chiro Sleidinge het hele jaar door financieel kan 
steunen wanneer je online shopt? En dat zonder dat het jou ook maar 
één cent extra kost! Dit kan door eerst naar de website 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosleidinge te 
surfen en vanop die pagina door te klikken naar één van de 1000 
webshops. 

We leggen het even in stapjes uit:  

Stap 1: Ga naar 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosleidinge 

Stap 2: Zoek naar de webshop waar jij wil shoppen.  

Stap 3: Doe je aankoop net zoals altijd, het kost je niks extra! 

Stap 4: De webshop schenkt een percent aan Chiro Sleidinge. 

Alvast bedankt voor de moeite!  

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosleidinge
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosleidinge
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JAARTHEMA 

Een Chironamiddag is voor groot en klein een 
avontuur! 

Chiro: da’s ravotten, in de plassen springen en 
soms eens hard op je gezicht gaan. We spelen 
in bossen, maken ons eigen vuur of een sjorring. We creëren samen 
grave dingen en we staan dicht bij de natuur.  

We ravotten tot onze kleren bruin zien en onze knieën groen. We 
koken, spelen en leven buiten, met respect voor onze omgeving. We 
genieten van het natte gras in de ochtend en het geritsel van de 
bladeren in het bos. Bovendien slaap je nergens beter dan in een 
tent. In groep durven we wat we alleen niet durven en in de Chiro 
mogen we soms wat we thuis niet mogen. Daarom dagen we 
iedereen uit om aan de slag te gaan met het jaarthema 
AvontuurLeuk!  
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KLEURPLAAT  
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VERBIND DE FIGUREN 
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WIST- JE - DAT… 

… de leidingsploeg in september op weekend ging, dit om alle taken 
voor dit Chirojaar te verdelen? We zijn er helemaal klaar voor!  

… Annemijn de oudste leidster is en Jolan de jongste leider?  
 

… het op vrijdag 18 oktober dag van de jeugdbeweging is? Trek maar 
jullie uniform aan om naar school te gaan en stuur ons je mooiste 
foto zeker door!  

… Sara haar rijbewijs heeft gehaald? Proficiat, vroem vroem!! 

… er 4 nieuwe leidsters en 4 nieuwe leiders in de leidingsploeg 
komen? Veel succes Camille, Céline, Nell, Lotte, Emile, Lars, Jolan en 
Lean!  

… Pé dit jaar de taak als groepsleider op hem neemt, samen met 
Marthe? Ze gaan dit samen super doen! 
 

… het nieuwe jaarthema van het Chirojaar AvontuurLeuk is?  
 
 
… Lean vervangleiding heeft gegeven op kamp bij de Ribbels?  
 

… er helaas 7 geweldige leiders en leidsters de leidingsploeg hebben 
verlaten? Bedankt Ai-Lien, Nore, Emma, Thomas, Wies, Lena en Lenie 
voor al de jarenlange inzet in onze Chiro!  

 
… Ann en Filip na 20 jaar de kookploeg verlaten? Bedankt om 
ervoor te zorgen dat wij ieder kamp lekker eten hadden!  


